
In het voorjaar vloog de kleine pimpelmees 
vanuit een nestkastje in de buurt nieuwsgie-
rig de grote wijde wereld in. Hij was verrukt 
over wat hij allemaal zag: andere jonge die-
ren die ook nog maar net de wereld aan het 
ontdekken waren, mooie groene hoge 
bomen, prachtige bloemen in de helderste 
kleuren, lekkere hapjes – van gehakte zonne-
bloempitten tot sappige rupsjes – en vooral 
heel veel vogels, die er allemaal weer anders 
uitzagen. En wat waren ze gróót! Het bleken 
onder andere merels, duiven, spechten, 
meerkoeten en reigers te zijn. Tsjonge…
De kleine pimpelmees besloot dat hij zelf ook 
groter wilde worden. Waarschijnlijk moest 
hij gewoon een beetje meer eten.

Op een avond, toen hij niet in slaap kon 
komen, kwam hij op een geniaal idee. Hij 
zou niet alleen overdag van al het lekkers 
smikkelen, maar ook… ’s nachts! Dan zou hij 
het rijk alleen hebben en kon hij eten wat hij 
wilde, zonder steeds door een hebberige 
spreeuw verjaagd te worden. Ja, dát zou hij 
doen. En dan zou hij vast en zeker binnen de 
kortste keren ook groot zijn.

Midden in de winternacht vloog hij enthou-
siast op de pot pindakaas af, want dat smeu-
ige goedje vond hij ’t allerlekkerst. Maar o 
jee, nét toen hij een hapje nam… ging de 
hemel open! Er was licht. Overal!
(Wat de kleine pimpelmees niet wist, is dat 
het niet de hemel was die openging, maar 
gewoon de sensorlamp die aanging en zo in 
alle heftigheid de tuin verlichtte.)

Een mooie boodschap

Het lichtje begon ook in ’t koppie van de klei-
ne pimpelmees te branden. Hij begreep de 
boodschap. Hij was gewoon al helemaal 
goed zoals hij was: klein en prachtig. Hij 
hoefde zich helemaal niet vol te vreten om 
groter te worden, hij was eerder óm op te 
vreten, de kleine knapperd. 

Helemaal blij met dit nieuwe inzicht begon 
de kleine pimpelmees spontaan te zingen. 
Het lied ‘Midden in de winternacht’ natuur-
lijk! Ken je het nog?

“Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet.

Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan.

Laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen…”

Fijne kerstdagen!

5GaSet 101 December 2024

Helmpje
De discussies over het beleid over, en 
wellicht nieuwe wetten voor, de fatbike 
brachten mij terug in mijn eigen puber-
jeugd.
Na genoeg geld te hebben gespaard 
met mijn krantenwijk en vakantiewerk 
bij het distributiecentrum van Appie 
Heijn in Zaandam, mocht ik van mijn 
ouders een brommer kopen. Niet zo’n 
Kreidler of opgevoerde Zündapp zoals 
inmiddels bij mijn vriend in de schuur 
stond, maar een Berini.

Een brommertje net één klasse hoger 
dan een Solex en waarvan ik helaas 
zeker wist dat ie niet harder zou gaan 
dan de toen geldende maximale snel-
heid. ‘Maar dan gaan we wel een helm 
voor je kopen’, verordonneerde mijn 
vader, ondanks dat die pas in 1975 
verplicht werd. Enfin, na diverse mo-
dellen met bijbehorende prijs te heb-
ben gepast werd het het meest onmo-
dieuze (maar wel goedkope) type wat 
nu bekend staat als ‘vintage jethelm’. 
Maar wij, een andere vriend en ik met 
een vergelijkbaar brommertje, reden 
er maar mooi mee naar Den Haag om 
daar korfbalwedstrijdjes te gaan bekij-
ken, de helm soms op, soms af en aan 
het stuur hangend.

Ondertussen zijn we ruim vijftig jaar 
verder en is het brommertje in de loop 
der jaren achtereenvolgens ingeruild 
voor een semi-racefiets met rood 
stuur, een stadsfiets met versnellingen 
voor woon-werkverkeer, en een paar 
jaar geleden een e-bike, want opa 
kreeg toch wat meer moeite om bij-
voorbeeld op vakantie de Holterberg 
op te rijden.

En zo kwam de helm ook bij ons weer 
in beeld, aangezien er wat kennissen 
met hun e-bike lelijk ten val waren ge-
komen, en wij toch wel een ongebuts-
te hersenpan willen blijven koesteren, 
om nog maar niet te spreken van de 
impact op de zorgsector van al het 
hersenletsel. 

Daarbij, de fietshelmpjes van tegen-
woordig zijn veel modieuzer dan vroe-
ger die voor de brommer en je haar 
blijft ook nog in model!
Dus kabinet: kom maar op met die 
helmplicht voor alle e-bikes; wij zijn er 
al klaar voor! (en de snelheidsduivels 
om ons heen hopelijk ook).

RUUD VAN KOERT
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Midden in de winternacht
Kerst met de kleine pimpelmees
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Voorlichting en gesprek. Foto: Selahattin Köse

Elke woensdag en donderdag, van 11.00 tot 
16.00 uur, is er een inloop voor 65 plussers in 
Multiculturele Huiskamer de Brug. De Stich-
ting Mantelzorg en Dementie (SMED) orga-
niseert de inlopen en de bijbehorende lunch 
met hapjes en drankjes. De inloop is bedoeld 
voor álle mantelzorgers en hun (licht) 
dementerende partners of familieleden, met 

name ook voor 65 plussers met een Indische, 
Molukse, Surinaamse, Turkse en Marok-
kaanse afkomst naast Amsterdamse deelne-
mers, die behoefte hebben aan een praatje en 
een gezellige middag. 

De activiteitenbegeleider van SMED ver-
zorgt, met een aantal vrijwilligers, een gezel-
lige inloop, met muziek, spelletjes, bewegen 
en vooral veel sociaal contact tussen de aan-
wezige buurtbewoners. Er is zowel op de 
woensdag als donderdag nog ruimte voor 
buurtbewoners om aan te schuiven. Wees 
welkom, kom een keer kijken en meedoen. 

Of bel voor meer informatie met de activitei-
tenbegeleider van SMED, Martine van Rijs-
wijk op 0639825989. De Brug is van alle 
gemakken voorzien, ook voor mensen met 
een rolstoel of rollator. 

Graag tot ziens in de Brug, Aalbersestraat 
248a, 1067GM in Tuinstad Geuzenveld.

► FRANS VAN DER FEEN

Turkse dames in gesprek
Al een kleine vijf jaar zijn elke zaterdag een 
heel aantal dames in één van de zalen van de 
Honingraat (aan de Slotermeerlaan) te vin-
den waar zij interactief bezig zijn en/of 
voorlichting krijgen over uiteenlopende 
actuele onderwerpen, zoals dementie, man-
telzorg, voorzieningen voor mensen met een 
laag inkomen.

Selahattin Köse hield zich al langer bezig 
met sociale en culturele activiteiten (Is onder 
meer betrokken bij ‘Laat het van twee kanten 
komen’) en voelde zich gedwongen om iets 
te betekenen voor, in eerste instantie, Turkse 
dames van de eerste en tweede generatie.
Inmiddels is er een bestand van ruim hon-
derd adressen met ook jongere belangstel-
lenden. De heer Köse wilde een brug slaan 
tussen de verschillende culturen van kwets-
bare groepen, die niet altijd zo makkelijk uit 
hun huis komen, soms ook analfabeet zijn of 
nauwelijks Nederlands spreken. Omdat 
sommige presentaties in het Nederlands zijn 
treedt Köse dan op als tolk.

Naast de voorlichtende bijeenkomsten wor-
den er soms uitstapjes gemaakt. Een tijdje 
geleden is er een bezoek gebracht aan Giet-
hoorn en nog maar pas heeft men in het kader 
van 750 jaar Amsterdam een lezing gekregen 
over de historie van de stad en dit land.
Per boot is de groep naar Amsterdam Cen-

traal gevaren en vervolgens over het Dam-
rak langs Beurs en Bijenkorf naar de Dam 
gegaan.

Dat de stichting Het Gesprek in een behoefte 
voorziet blijkt wel uit wat deelnemers heb-
ben gezegd: ‘we zijn hier aan verslaafd’, ‘fijn 
om hier nuttige tijd door te brengen’ en ‘hier-
door worden vooroordelen voorkomen’.

Selahattin demonstreert hoe een gesprek kan 
gaan. Als het bijvoorbeeld gaat over demen-
tie vraagt hij de aanwezigen of het dementie 
is als hij zijn sleutels vergeet of niet op de 
naam van iemand kan komen.
Nee, dat is ‘gewoon’ vergeetachtigheid!

In de onderlinge gesprekken is er sprake van 
ruimte en respect voor verschillende menin-
gen. Ieder mag vrij zijn eigen visie geven. De 
stichting moet rond zien te komen van een 
bescheiden subsidie. Vaak wordt voorlich-
ting gegeven door mensen uit het netwerk 
van de heer Köse.

Iedere zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur zijn 
de bijeenkomsten open voor iedereen. Door-
gaans worden onderwerpen als religie of 
politiek vermeden. De deelnemers zijn gelo-
vig of ongelovig.

Inlichtingen: stichtinghetgesprek@gmail.com

► HANS STAPHORSIUS 
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